
20. Het mooiste kerstfeest (Manke Nelis)
Als je ver van huis mocht zijn,
in Parijs of in Berlijn.
Denk er dan voor al toch aan,
met de Kerst naar huis te gaan.
Als je ziet hoe moeder lacht
en de kerstboom op je wacht,
Dan besef je meer dan ooit:
Kerstfeest thuis, dat vergeet je nooit

REFREIN:
Het mooiste kerstfeest,
vier je toch alleen.
In je ouder huis,
bij je moeder thuis.
Het mooiste kerstfeest,
dat weet iedereen.
Vier je thuis bij je moeder,
vier je bij moeder alleen.

Ach hoe heerlijk is 't thuis
met zo'n kerstboom in het huis
En een moeder die blij lacht
omdat jij aan haar nog dacht.
Als de kaarsjes branden gaan
en zij snijdt de kerstkrans aan
Dan besef je meer dan ooit:
Kerstfeest thuis dat vergeet je nooit

REFREIN:
Het mooiste kerstfeest,
vier je toch alleen.
In je ouder huis,
bij je moeder thuis.
Het mooiste kerstfeest,
dat weet iedereen.
Vier je thuis bij je moeder,
vier je bij moeder alleen.

Het mooiste kerstfeest,
dat weet iedereen.
Vier je thuis bij je moeder,
vier je bij moeder alleen.
Vier je bij moeder alleen


